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Dit artikel beschrijft watin de Tijdloze Wijsheid van Meester Djwhal
Khul onder ‘Hemelse hulp’ of ‘Hemelse helpers’ wordt verstaan.
Termen die hij overigens niet gebruikt als zodanig maar waar hij in
andere termen wel van alles over zegt. Is dat hulp die van buiten
onszelf komt, van Meesters, Engelen, Gidsen of zelfs van een
externe, transcendente God? Of is dat hulp die vooral van ons
eigen Hogere Zelf, of van een innerlijke, immanente God komt? Of
is het misschien beide? En wat betekenen de termen ‘God’ en

‘Hemel’ eigenlijk?

Voor het beantwoorden van de vragen uit
de inleiding dienen we allereerst dé grote
vraag der grote vragen te beantwoorden:
wie zijn wij? Zijn wij een fysiek lichaam
met emoties en gedachten dat maar één
keer leeft en dat na dit leven naar de
hemel of de hel gaat om daar eeuwig te
verblijven? Of zijn wij iets heel anders?

De Tijdloze Wijsheid die door een van de
Meesters van de Spirituele Hiérarchie,
Djwhal Khul (DK), is doorgegeven via de
boeken van Helena Blavatsky en Alice
Bailey is daar heel duidelijk over. Zolang wij
in de lange involutie- en evolutieweg van
het Bewustzijn een mens zijn, zijn wij een
ziel die vele incarnaties in evenzovele
persoonlijkheden doormaakt. De persoon-
lijkheid, of het ego of lagere zelf, bestaat uit
een fysiek lichaam met emoties en gedach-
ten en leeft
maar één
keer. De ziel
daarentegen
leeft voort
en wordt
zich door
vele levens
c.q. per-
soonlijk-
heidsom-
hulsels heen
steeds
bewuster

Meester Djwhal Khul

van zichzelf. Dat ‘zelf’ leren kennen in al
zijn facetten, daar gaat het om.

Gaandeweg door onze incarnatietocht
gaan we beseffen dat we als mens niet de
persoonlijkheid zijn maar de ziel. Onze
menselijke essentie is de ziel en de
persoonlijkheid is slechts een tijdelijke
vorm die een jaar of tachtig a negentig
leeft, ongelukken of ziektes daargelaten.
Gedurende zijn vele levens of incarnaties
daalt de ziel steeds meer in, in de per-
soonlijkheid. Ze smelten gradueel samen
na vele, vaak pijnlijke, ervaringen. Dit
proces verloopt via meerdere inwijdingen.
DK definieert een inwijding als een
uitbreiding van bewustzijn.

De eerste inwijding is het ontwaken van
het Christusbewustzijn in ons hart. Ik
kom daar nog op terug. Hier is van belang
om aan te geven dat iedere inwijding een
heel gevecht is. De persoonlijkheid dient
namelijk zijn egoistische behoeften op te
geven en dat is het laatste wat hij doet.
Maar uiteindelijk beseft hij dat hij méet,
een rotwoord voor spirituele zoekers,
maar echt, dit moet. De persoonlijkheid
moet op de knieén en zich volledig
overgeven aan de van nature dienstbare
ziel. Pas dan vindt volledige samensmel-
ting plaats waardoor ook het zielenli-
chaam na de fysieke, emotionele en
mentale dood van de persoonlijkheid tot
ontbinding overgaat. Het lost op en de
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ziel gaat over in het

Hogere Zelf. De ziel houdt
daarmee dus op te bestaan
en is dus niet onze werke-

lijke essentie. Dat is ie
alleen zolang wij mens zijn
in de lange involutie- en
evolutieweg van de

Om tot samensmelting van de ziel
met de persoonlijkheid te komen en
ons te verenigen met ons Hogere Zelf
dient het Christusbewustzijn volledig
te zijn open gebloeid in ons hart.

monade of spirit, die dus
onze werkelijke essentie is,
oftewel ons Ware Zelf.
Maar het Hogere Zelf is de eerstvolgende
stap nd de ziel. Dit is onze essentie op een
hoger niveau dan de ziel, en bestaat uit
Licht, Liefde en Kracht. Ik leg dit alles
veel uitgebreider uit in mijn nieuwe boek
Tijdloze Wijsheid maar moet me wegens
ruimtegebrek hier beperken. Om tot
samensmelting van de ziel met de per-
soonlijkheid te komen en ons te vereni-
gen met ons Hogere Zelf dient het
Christusbewustzijn volledig te zijn open
gebloeid in ons hart, dienen we volledig
dienstbaar te zijn aan het grotere goed of
algemene belang, en dienen we het smalle
pad tussen de emotionele polariteiten
consistent te bewandelen. We hebben dan
de begoocheling van de emoties over-
wonnen en deze heeft totaal geen vat

meer op ons, waarmee we de tweede
inwijding hebben voltooid. Het ons
omringende emotionele veld is voor ons
dan letterlijk als sneeuw voor de zon
verdwenen en de ziel kan door onze
persoonlijkheid heen gaan stralen, de
derde inwijding.

Na de vierde — de kruisiging — komt de
vijfde — de wederopstanding — waarmee
we ascenderen naar de hogere boeddhi-
sche en atmische bewustzijnsvelden. Wij
voegen ons dan bij de Meesters, wij zijn
zelf een Meester geworden. Dit kan de
‘hemel’ genoemd worden, alhoewel deze
ook gradaties kent. Er zijn nog weer
hogere bewustzijnsniveaus of ‘hemelen’
De ‘hemel’ is dus geen plek, het is een
bewustzijnsniveau. »
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Maar hoe komen wij in die ‘hemel; of naar
dat hogere bewustzijn? Hoe ontworstelen
wij ons uit de vaak pijnlijke emoties van
het menselijke bestaan? Waar is de hulp?
Moet die van buiten komen, of uit ons
Zelf? Dat is de hamvraag in dit BRES-
nummer. Het antwoord is: beide. Dit
behoeft nadere verklaring en die zal ik
geven, de Tijdloze Wijsheid van DK
volgend.

Om maar met de meest ontnuchterende
vaststelling te beginnen: we moeten het in
eerste instantie vooral geheel en al zélf
doen. Meester DK zegt in Discipelship in
the New Age II (p. 722) op een wat strenge
manier: ‘Er is veel eenzaamheid in het
leven van een discipel hetgeen volledig
zijn eigen defect is en hij is onderworpen
aan genezing als hij gebruik maakt van de
juiste mate van zelfdiscipline. Hier moet

hij zelf mee omgaan omdat het betrekking
heeft op de persoonlijkheid, en met uw
persoonlijkheden heb ik geen zaken!

Desalniettemin is er toch hulp beschik-
baar. We kunnen, als persoonlijkheden,
altijd vertrouwen op onze innerlijke
raadgever, ons Hogere Zelf, die we kun-
nen vragen wat we willen. We zullen altijd
krijgen wat we nodig hebben, maar niet
per se wat we graag willen vanuit onze
persoonlijke behoeften. De ziel bepaalt
wat nodig is voor zijn bewustzijnsontwik-
keling, voor de missie waarmee hij
geincarneerd is in onze huidige
persoonlijkheid.

Daarnaast is hulp beschikbaar van gidsen
en begeleiders in de niet-fysieke velden.
Hierbij dienen we wel op te passen voor
‘valse hulp’ uit het astrale veld waarin zich
ook laagbewuste entiteiten en onechte
‘meesters’ bevinden, die zich voordoen als
Meester. Hier dienen we ons onderschei-
dingsvermogen voor aan te scherpen en te
gebruiken.

Ook de Engelen, door DK Deva’s
genoemd, kunnen ons te hulp schieten.
DK zegt hier niet heel veel over, maar hier
en daar zijn toch aanwijzingen te vinden.
De Deva’s doorlopen een eigen evolutie
die los staat van onze evolutie. In
Externalisation of the Hierarchy (p. 563)
zegt hij dat ‘de Hiérarchie sterk is
gegroeid, zowel numeriek als in bewust-
zijn, en dit heeft een grote instroom van
ingewijden en discipelen gegenereerd
alsmede van wat esoterisch genoemd
wordt “engelen essentie” uit het Deva rijk.
Dit heeft weer geleid tot een groot ontwa-
ken en een majeure spirituele heroriénta-
tie in de menselijke familie’

Een belangrijke eerste stap hiervoor is het
laten ontwaken van de Christuskracht in
ons hart, onze innerlijke of immanente
Christus. Dit is, zoals al gezegd, de eerste
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inwijding. Volgens DK heeft een groter
deel van de mensheid dan wij verwachten
deze inwijding reeds voltooid. Dit vond ik
verrassend, totdat ik begreep dat er na
ontwaken nog meerdere stappen komen.
Het gaat niet alleen om ontwaken maar
om het volledig omarmen en gaan leven
vanuit deze Christuskracht, ons hierdoor
in onze acties laten leiden. Acties die dan
ten dienste dienen te staan aan de gehele
mensheid. DK noemt dit ‘de goede wil
richten ten goede’ Er zijn veel mensen die
dit trachten te doen. Zij zijn onderdeel
van de Nieuwe Groep van Wereld
Dienaren, nader beschreven in mijn boek,
meestal zonder dat ze dat zelf weten. Een
veel kleinere groep is niet van goede wil
en is uit op macht en controle. Deze groep
is ondanks haar geringe aantal zeer
machtig door een hoge intelligentie en het
ontbreken van empathie en scrupules
waardoor zij tot op heden de controle
heeft over het geld en de macht in de
wereld. Niets ontziend wenden zij hun
macht aan om totale controle te krijgen
over de mensheid.

Maar de lichtkracht in de wereld, en de
Christuskracht in de harten van de
mensen, groeit. Dit heeft ertoe geleid dat

de externe of transcendente Christus — het
grote liefdevolle wezen dat de Spirituele
Hiérarchie leidt — ‘dichter bij de mensheid
is dan ooit tevoren in onze geschiedenis,
aldus DK. Hij vervolgt in Externalisation
of the Hierarchy (p. 593): ‘Hij is dichter bij
dan de meest hoopvolle discipel weet, en
kan nog meer naderbij komen als wat ik
hier schrijf wordt begrepen en onder de
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Er is veel Licht aanwezig, van ons Hogere
Zelf, de Meesters, van de immanente en
transcendente Christus, en van de
Engelen of Deva’s. Dit licht dienen wij
z¢€If aan te roepen en op te roepen door
studie, meditatie en dienstbaarheid.

en de Spirituele Hiérarchie
om verlichting te brengen.
De immanente God in ons

allen staat op de rand van
bepaalde kolossale openba-
ringen. Mooi toch? Ik vind
van wel.

Maar welke openbaringen

aandacht van alle mensen wordt gebracht.
Want Christus hoort bij de mensheid, en
niet alleen bij de kerken of geloven in de
wereld. Rond Hem zijn al zijn grote
Discipelen verzameld, de Meesters van
Wijsheid, en alle bevrijde Zonen van God
die, door de eeuwen heen, van Duisternis
naar Licht zijn gegaan, van het onechte
naar het Echte, en van dood naar
Onsterfelijkheid; Zij staan klaar om Zijn
leiding te volgen en de Meester van alle
Meesters en de Leraar van de Engelen en de
mensen te gehoorzamen. Zij zullen aan
allen die worstelen met de maalstroom van
de wereldgebeurtenissen, en die streven
naar het oplossen van de wereldcrisis,
openbaren dat zij niet alleen zijn. De
transcendente God werkt door de Christus

bedoelt DK hier? Wat ligt
er voor ons in het ver-
schiet, als wij ons werk verrichten? In mijn
boek Tijdloze Wijsheid ga ik hier uitge-
breid op in. DK heeft er ook veel over
doorgegeven in de boeken Externalisation
of the Hierarchy en Reapearance of the
Christ van Alice Bailey. In 2025 komt de
Spirituele Hiérarchie weer in haar hon-
derdjarige conclaaf bijeen en neemt ze een
beslissing over haar naar buiten treden,
onder aanvoering van de Christus. Als
deze beslissing positief uitvalt dan zal er in
de komende decennia een heel ander
leiderschap op aarde ontstaan. Een leider-
schap dat juiste menselijke relaties zal
installeren van vrijheid, gelijkwaardigheid
(niet gelijkheid!) en broederschap, van een
evenredige verdeling van de hulpbronnen
van onze aarde voor allen, en het
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beéindigen van alle oorlo-
gen en (machts-)misbruik.

Maar deze beslissing hangt
af van 6ns. Is er voldoende
zicht op het verdrijven van
het wereldprobleem van de
begoocheling of glamour
van het emotionele veld en
op het installeren van
juiste menselijke relaties;
erkent een voldoende deel
van de mensheid het
bestaan van de ziel, de Meesters en het
Plan; is het Christusbewustzijn voldoende
ingedaald in de harten en acties van de
mensen; en doen de discipelen hun
noodzakelijke groepswerk om het pad te
effenen voor de Meesters?

Dat zijn de zeer belangrijke én urgente
vragen waar wij nu voor staan, een kleine
anderhalf jaar voor 12 mei 2025, wanneer
de Grote Samenkomst van de Meesters
zal plaatsvinden, tijdens de Volle Maan in
het zonneteken Stier, oftewel het Wesak-
festival. Voor degenen die de Tijdloze
Wijsheid bestuderen, door DK ‘aspiranten’
en ‘discipelen’ genoemd, is vooral het
groepswerk een essentiéle dienst die
verricht moet worden. Dit houdt o.a. in
groepsmeditatie tijdens de Volle Maan
festivals, Driehoek-meditaties op de Grote

Driehoek-meditaties

Twaalf-meditaties

Aanroep en Twaalf-meditaties tijdens
Nieuwe en Volle Maan. Meer hierover valt
te lezen in Tijdloze Wijsheid, op www.
twelvestar.org en op www.lucistrust.org.

Er is heel veel Licht aanwezig, het Licht
van ons eigen Hogere Zelf, van de
Meesters, van de immanente Christus én
de transcendente Christus, en van de
Engelen of Deva’s. Dit Licht dienen wij
eerst z¢€If aan te roepen (invocatie) en op
te roepen (evocatie), door studie, medita-
tie en dienstbaarheid. Dit is de drietraps-
raket die DK ons voorhoudt. Wij moeten
dit z€Ilf doen. Daarmee zal Licht, Liefde en
Kracht van ons eigen Hoger Zelf in ons
gaan stromen en zullen wij de juiste
voorwaarden kunnen creéren voor de
‘hemelse’ hulp van de externe Meesters en
de externe Christus. €

Eric Huysmans is economisch geograaf, bedrijfs-
kundige en esotericus. Na een carriére als consul-
tant en bankier legt hij zich sinds 1999 toe op
bewustzijnsontwikkeling in zijn praktijk Sensability.
Hij gebruikt daarbij ondermeer verbonden ademha-
ling en zijn kennis van de Tijdloze Wijsheid. In 2019
heeft hij de College of Ageless Wisdom opgericht
van waaruit hij lezingen, workshops en cursussen
geeft en groepsmeditaties begeleidt. Hij heeft een
aantal boeken geschreven, waarvan onlangs het
boek Tijdloze Wijsheid (zie rubriek ‘Boekenkast’).
www.sensability.nl
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