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Het Westen, en met name Europa, is op onnavolgbare wijze
collectieve zelfmoord aan het plegen. Dit zal toch niet bewust
zijn, dat lijkt wel heel straf. Nee, het is simpelweg het gevolg
van de westerse kolonialistische overheersing sinds de 15°¢ eeuw.
Karma heet dat, een universele wetmatigheid waar niets of
niemand aan ontkomt.

TEKST: ERIC HUYSMANS

Deze wet wordt ook de ‘wet van oorzaak en gevolg’ genoemd, of de ‘wet van oogsten’. Het

is een van de zeven levenswetten (zie mijn boek Licht op Bewustzijn) die universeel, absoluut
en voor iedereen geldig zijn, of we ons daar nu bewust van zijn of niet. Karma betekent dat
we alles wat we gezaaid hebben op enig moment zullen oogsten. Andersom gesteld is dus
alles wat we oogsten, ofwel alles wat ons ‘overkomt’, het gevolg van wat we zelf eerder heb-
ben gezaaid door ons eigen denken en handelen. ‘What goes around comes around’, luidt het
Engelse spreekwoord. Wij zijn dus zélf de oorzaak van alles wat ons overkomt. Alle gevoelens,
gedachten, woorden en daden - of het achterwege blijven daarvan - komen ooit weer terug
bij de zender. Dit kan in dezelfde incarnatie gebeuren of in latere incarnaties. Maar hoe je

het ook wendt of keert, we krijgen terug wat we zelf gezaaid hebben. Dit geldt voor iedereen
persoonlijk, maar ook voor families, (bevolkings-)groepen, landen, werelddelen en de wereld of
de mensheid als geheel. Het is dus handig om goed zaaisel te produceren, want dit leidt tot
een goede oogst. ‘Slecht’ zaaisel daarentegen, dat wat tegen de kosmische harmonie en de
levenswetten ingaat, geeft een ‘slechte’ oogst. Waarmee ik een oogst bedoel die onze per-
soonlijkheden of ego’s met een kleine e (zie mijn boek Tjjdloze Wijsheid) onprettig en onwen-
selijk vinden. Dat beoordeel ik hier als ‘slecht’, maar goed beschouwd is dit slechts het neutrale
gevolg van ons eigen handelen.

Het zaaisel

Het bijvoeglijke naamwoord ‘westerse’ is hier eigenlijk overbodig, want de West-Europese
landen zijn sinds de 15¢ eeuw het kolonialisme gestart en feitelijk de enige kolonialisten in onze
wereld. ChatGPT zegt er desgevraagd het volgende over:

‘Het Europese kolonialisme was in essentie een systeem van gewelddadige overheersing, eco-
nomische uitbuiting en culturele vernietiging, dat zich vanaf de 15¢ eeuw verspreidde over grote
delen van de wereld. Het ging niet om “ontdekking” of “beschaving brengen”, zoals eeuwen-
lang werd voorgesteld, maar om het onder controle brengen van mensen, land en grondstoffen
- vaak met brute middelen. Het was geen “heldhaftig” tijdperk van ontdekkingsreizigers, maar
een tijd van roof en onderdrukking. Ook was het geen fase van beschaving, maar van culturele
vernieling. En tot slot bood het geen wederzijds voordeel, maar structurele uitbuiting en on-
derwerping. Afhankelijk van de houding van de kolonisator werd er over de inheemse bevolking
beslist, werd deze verplaatst of zelfs uitgeroeid. De littekens van het kolonialisme zijn zichtbaar
in alles: van armoede in Afrika tot racisme in Europa, van ecologische verwoesting in het Ama-
zonegebied tot de wereldwijde ongelijkheid tussen Noord en Zuid!

Zo, ik bedoel maar. De cursieven zijn van mij. Lekker zaaisel dat kolonialisme van ‘ons’. ‘We’
hebben onszelf, als West-Europeanen schandalig gedragen door de eeuwen heen. Zo creéer-
den wij Nederlanders, toen nog samen met de Belgen, onze latere Gouden Eeuw (de 17¢) door
kolonisatie van gebieden in het Verre Oosten, waar we ‘Nederlands-Indi€” van maakten, en
beroofden deze van hun kostbare specerijen. Er werd een hele organisatie omheen gecreéerd

‘Karma geldt voor iedereen persoonlijk, maar
ook voor bijvoorbeeld (bevolkings-)groepen,

landen en werelddelen’



https://nl.wikipedia.org/wiki/Inheemse

met de Verenigde Oost-Indische Compagnie (de VOC),

en de inheemsen die ertegen in opstand kwamen wer-
den hardhandig onderdrukt en zo nodig, al dan niet na

de meest gruwelijke martelingen, uitgemoord. Na hun
afscheiding gingen de Belgen hun eigen kolonialistische
weg door gebieden in Afrika, waaronder Congo, in beheer
te nemen. De Fransen deden hetzelfde met vele landen in
Afrika (o.a. Algerije, Tunesié, Marokko en Burkina Faso) en
lieten zich ook gelden in het Verre Oosten, bijvoorbeeld in
Vietnam. De Engelsen namen naast India zo’'n beetje de
rest van Afrika voor hun rekening (o.a. Zuid-Afrika, Zimbab-
we, Nigeria, Ghana, Kenia en nog veel meer). De Neder-
landers gingen ondertussen ook lustig verder en breidden
hun aandacht uit naar Zuid- en Midden-Amerika, waar

ze Suriname en de Antillen confisqueerden. De Spanjaar-
den en de Portugezen hadden dit continent ondertussen
al ontdekt en gekoloniseerd, en de inheemse bevolking
aldaar geterroriseerd en deels uitgeroeid. Andere Europese
landen volgden in hun voetspoor en gingen in Noord-Ame-
rika tekeer tegen wat ze de ‘Indianen’ noemden. De
Nederlanders liepen hier samen met de Engelsen voorop.
Het latere New York was eerst New Amsterdam, maar de
Nederlanders verkochten dit aan Engeland. Namen als
Brooklyn (Breukelen) en Wall Street (Waalstraat) wijzen
nog op onze geschiedenis aldaar. Deze verkoop luidde de
overgang van de Dutch Empire naar de British Empire in,
die beiden hun rijkdom te danken hebben aan overheer-
sing, onderdrukking en uitbuiting.

Dit alles ging heel lang door en in feite nog steeds, zij het
inmiddels verkapt. De westerse landen hebben in naam
hun kolonién dan wel opgegeven door deze, na een
meestal bloedige strijd, het ‘zelfbeschikkingsrecht’ toe te
kennen. Maar meestal werd een convenant bedongen
waarbij zij zichzelf tot in lengte van jaren het overgrote
deel van de olie- en andere minerale opbrengsten uit die
nu ‘onafhankelijke’ naties toe-eigenden. In onze scholen
en opleidingen wordt dit alles gebracht als een heroisch
avontuur waarbij wij de ‘wilden’ in al die armzalige plek-
ken onder onze ‘weldadige’ hoede namen en hen leerden
wat werkelijke beschaving was. En ook wie de ware God
was natuurlijk. Denk hierbij aan de missionarissen die naar
alle hoeken van de wereld werden uitgezonden om het
‘woord van God’ onder de heidenen met hun ‘achterlij-

ke culturen’ te verspreiden zodat deze ‘ketters’ ook hun
plek in de hemel konden verdienen. De VS, die natuurlijk
voortkomen uit West-Europese landen, hebben de kolonia-
listische neigingen van hun oprichters met verve overgeno-
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‘We hebben onszelf, als West-
Europeanen, schandalig gedragen

door de eeuwen heen’

men en uitgebreid naar hun eigen pogingen om de gehele
wereld onder controle te nemen. Overigens wel onder de
bezielende leiding op de achtergrond van de Britten, die
het verlies van hun wereldhegemonie of Empire nooit heb-
ben kunnen verkroppen. De imperialistische agressie van
het Brits-Amerikaanse Empire is sinds de Tweede Wereld-
oorlog vooral gericht op Rusland en China, omdat deze
landen, gezien door hun perverse bril, hun wereldhegemo-
nie bedreigen. Roosevelt was, zo leek het althans, nog uit
op samenwerking met de Sovjet-Unie. Maar na zijn dood
maakten Churchill (met zijn Iron Curtain speech in 1946) en
Truman (met zijn Truman-doctrine in 1947) hier een einde
aan door de Sovjets als dé vijand te verklaren. Dit was de
start van de Koude Oorlog, die eigenlijk nooit gestopt is,
ook na de val van de Sovjet-Unie in 1991 niet.

De oogst

Wat zijn nu de karmische gevolgen van dit door ons wes-
terlingen uitgestrooide zaaisel? Helaas voor ons maken wij
deel uit van een collectieve karmische schuld. Onze zielen
zullen in eerdere incarnaties op de een of andere manier
verbonden zijn geweest met de geschetste kolonialistische
misdragingen. Nu worden we geconfronteerd met de kar-
mische gevolgen daarvan. De voorbeelden buitelen over
elkaar heen. Laat ik beginnen met de Britten, die mijns
inziens het grootste karma op zich geladen hebben. Dat
land wordt overspoeld met immigranten uit hun vroegere
Afrikaanse kolonién en staat op de rand van de afgrond
met een regering die werkelijk alles fout doet wat maar

te bedenken is. De huidige premier Starmer doet alsof hij
‘bootjes tegenhoudt’, maar in werkelijkheid heeft hij de
sluizen nog verder geopend dan zijn voorgangers. Frankrijk
is hiervoor het doorgangsland, maar ook deze grootste
Afrikaanse kolonisator is rijkelijk bedeeld door immigranten
uit zijn voormalige kolonién, die voor veel onrust en pola-
risatie zorgen. Frankrijk wordt inmiddels uitgekotst door
steeds meer Afrikaanse machtshebbers, en deze onttrek-
ken zich in toenemende mate aan hun ‘verplichting’ om
revenuen aan hun voormalige kolonisator/onderdrukker af
te dragen. Zo is het Franse leger al weggestuurd uit Ivoor-
kust, Gabon, Senegal en Mali en daar met de staart tussen
de benen vertrokken. Ook de Duitsers, die eind 19¢ eeuw
relatief laat waren in de “scramble for Africa”, ontkomen
niet aan de immigrantenstromen die door “Wir schaffen
das” Angela nog stevig aangewakkerd zijn.

Maar immigratie is niet het enige karma dat de koloniale



overheersers op zich geladen hebben. De door het Westen
geéntameerde unipolaire wereldorde onder aanvoering
van de Brits-Amerikaanse Empire is in dit decennium
onder zware druk komen te staan. De BRICS begint sinds
2023-2024 werkelijk meters te maken door uitbreiding
met nieuwe leden, waardoor de zogenaamde Global
South - voorheen de ‘ontwikkelingslanden’ genoemd -
zich is gaan organiseren in een machtsblok van formaat.
Het heeft de unipolaire wereldorde vervangen door een
multipolaire. Dat vindt het Westen niet leuk, hetgeen de
bizarre en gevaarlijke opstelling van West-Europa in het
Rusland-Oekraine conflict verklaart. Deels is hier wel-
licht sprake van cognitieve dissonantie die de westerse
leiders, maar ook een flink deel van het apathische volk,
in de greep heeft. Zijj lijken niet onder ogen te kunnen
zien dat ‘onze’ manier van leven en ‘ons’ systeem niet de
enig zaligmakenden zijn. Ook lijken zij niet in te zien dat
er in werkelijkheid geen sprake is van échte democratie

in het Westen en dat ‘onze’ democratische rechtsorde
misschien wel verder van het ideaalplaatje aof ligt dan de
zich ontwikkelende, nog deels autocratische, systemen in
Rusland, China en de Global South. Daarnaast lijkt er ook
sprake van een allesverblindende angst om de grip op de
wereld kwijt te zijn, naast een ongeloof over het feit dat
ons ‘heilige’ systeem door de rest van de wereld niet meer
zo gewaardeerd wordt. Dit heeft geleid tot de gevaarlijke
opstelling naar Rusland door onze leiders, gevolgd door
een ogenschijnlijke meerderheid van de bevolking. Zij
maken als de spreekwoordelijke kat in het nauw hele rare
sprongen . De oorlogshitserij door politici, generaals en de
mainstream media is werkelijk schrijnend en tenenkrom-
mend. Hiermee roepen we de vernietiging over onszelf af.
En dat zonder een valide reden! Want Rusland is absoluut
niet van zins om verder Europa binnen te trekken. Deze
gevaarlijke gekte is voor degenen die dit zien moeilijk te
verdragen, maar verdragen zullen we het toch moeten.
Het zal onderdeel zijn van het collectieve westerse karma
als gevolg van onze arrogante kolonialistische inborst,
waardoor wij het volste recht dachten (en vaak nog
denken) te hebben om andere landen te onderwerpen, te
discrimineren en te beroven van hun hulpbronnen.

Trump en Poetin als redders in nood?

‘Karma is a bitch’. Ja, dat is het zeker. Niemand ontkomt
eraan. Ook een land of een werelddeel niet. Maar een
sprankje hoop gloort doordat er in de VS een raadselach-
tige figuur begin dit jaar een tweede presidentstermijn is
gestart. Volgens Alex Krainer en Promethean Action, twee
aan te raden bronnen om eens te onderzoeken, is Trump
met zijn ploeg bezig om op onnavolgbare manier de
macht van de Britse Empire, en het daarmee samenhan-
gende internationale fiatgeld-systeem onder aanvoering
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van de Bank of England, de FED en de International Bank
of International Settlements (BIS), te breken. Krainer advi-
seert om niet te luisteren naar wat Trump allemaal zegt,
maar te kijken naar wat hij doet. En dat is volgens hem,
en Promethean Action, het uitvoeren van een langjarig
plan om een eerlijker economisch en politiek systeem in
te voeren dat de belangen van het gewone volk dient

en niet die van een kleine elite. En hij heeft in Poetin een
metgezel gevonden, of beter andersom: Poetin in hem.
Verbaasd, beste lezer? Dat kan ik best begrijpen, want het
lijkt er lang niet altijd op als je ziet wat Trump allemaal
uitkraamt en soms ook laat gebeuren (zoals met Gaza).
Maar dat doet hij volgens Krainer om alle machtige be-
langhebbenden te pamperen, o.a. de zionisten in Israél
en de VS, en de neocons in de Senaat. Hij kan, vooralsnog,
niet zonder hen zonder zijn machtsbasis te verliezen. We
moeten nog even afwachten of hij werkelijk, samen met
Poetin, wereldreddend bezig is, maar de top in Alaska op
15 augustus jl. tussen de VS en Rusland was hoopgevend.
Het feit dat wij als Europeanen daar geheel buiten gela-
ten werden, is onderdeel van ons ontnuchterende karma.
‘Wij’ zijn onze wereldhegemonie kwijt en mogen slechts
toekijken hoe de grote westerse broer een deal sluit met
de ‘oosterse duivel’. Onze ‘leiders’ en reguliere media
krijsen ondertussen als verongelijkte kinderen en graven
zich steeds verder in, daarmee hun karma slechts verder
versterkend.

De manier waarop

Trump communiceert,

kan tenenkrommend

en lomp zijn. En zijn

telkens veranderen-

de uitingen doen

de wenkbrauwen

vaak fronsen. Ook de beschuldigingen aan zijn adres van
narcisme en een super gevoelig, c.q. super opgeblazen,
ego zijn goed te begrijpen en wellicht ook gewoon waar.
Maar ik propageer altijd om in en-en te denken in plaats
van in of-of (zie Tijdloze Wijjsheid). Twee (ogenschijnlijke)
tegenstrijdigheden kunnen nddst elkaar bestaan. Trump
kan een narcist zijn én daarnaast goed bezig zijn ten
dienste van het volk. Het een hoeft het ander niet uit te
sluiten. Tevens kan Poetin meedogenloos zijn én tegelij-
kertijd intelligent bezig zijn om de wereldorde ten goede
te veranderen. Maar vertel dat maar eens aan de cogni-
tief gedissoneerden die een blinde haat naar zowel Trump
als Poetin hebben ontwikkeld, dagelijks aangevuurd door
de manipulatieve en indoctrinerende reguliere media in
het Westen. Ook dat zal een onderdeel zijn van ‘ons’ kar-
ma. Ook degenen die wél doorzien wat er speelt, moeten
bloeden voor onze daden uit het verleden. Ja, karma is a
bitch. ©
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