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Esoterische 
astrologie 

op weg naar 2025 

In mijn vorige artikel (Spiegelbeeld november)

heb ik de huidige systeemcrisis in verband 

gebracht met de laatste jaren van het Stadium 

van de Voorloper (1965-2025) waarin de 

spanningen verder zullen toenemen. Hier zal  

ik ingaan op enkele belangrijke astrologische 

feiten die duiding geven aan de periode 2020-

2025, tot aan 12 mei 2025, de datum waarop 

de Grote Samenkomst van de Meesters zal 

plaatsvinden.

A
strologie is de oudste wetenschap van de 
mensheid. Ze bekijkt de betekenis en 
toepassingen van de planeten, dierenriemtekens 
en huizen en hun geometrische aspectpatronen. 

De reguliere of exoterische astrologie doet dit vanuit het 
perspectief van de persoonlijkheid, oftewel het ego (met een 
kleine e) of lagere zelf. De esoterische astrologie bestudeert 
hetzelfde maar dan vanuit het niveau van de ziel, of Ego met 
een hoofdletter, onze essentie zolang wij mens zijn op het 
lange pad van Bewustzijnsontwikkeling. Vooral de 
afstemming op de energieën van de tekens, planeten en 
stralen via studie en meditatie is hierbij heel belangrijk. 
Hierdoor ontwikkelen we onze intuïtieve vermogens, 
oftewel het directe weten van de ziel.

Waar in de exoterische astrologie de persoonlijke horoscoop 
en het teken waarin de zon staat op het moment van geboorte, 
het persoonlijkheidsteken, centraal staan, is in de esoterische 
astrologie de ascendant het hoofdaandachts punt. Deze wordt 
als het aspect van de ziel en diens missie gezien. De missie 
die de ziel via de huidige persoonlijkheid wil voltooien. 

Het Aquariustijdperk en zielsoriëntatie
In het Aquariustijdperk zal de astrologie zoals die nu 
beoefend wordt helemaal evolueren naar de esoterische 
astrologie. De mensheid glijdt dit nieuwe tijdperk sinds circa 
1617 langzaam in, en in 2117 zal de Vissenenergie helemaal 
vervangen zijn door de Watermanenergie. We zitten nu in 
de overgangsfase van vijfhonderd jaar. De devotie aan 
externe autoriteiten, waaronder een externe God, zal in het 
Aquariustijdperk vervangen worden door wat in de boeken 
van Alice Bailey de “Nieuwe Wereldreligie” wordt 

genoemd. Dit is de rechtstreekse verbinding (religare 
betekent verbinden) met de hogere niveaus van ons zelf,  
en uiteindelijk met de God in ons, zonder tussenkomst of 
‘bemiddeling’ door externe religieuze autoriteiten. 

Dienstbaarheid
Deze verschuiving van het Vissentijdperk, vibrerend op 
de zesde Straal van devotie en abstracte ideologie, naar het 
Aquariustijdperk en de zevende Straal van orde en ceremo-
niële magie brengt grote crises, spanningen en polarisaties, 
maar ook kansen met zich mee. Dat is duidelijk te merken 
voor ons allemaal. De oplossing om hier doorheen te komen 
ligt in het pad van synthese tussen onze persoonlijkheid en 
onze ziel. Onze ziel dient in te dalen in en samen te smelten 
met onze persoonlijkheid. Daardoor zullen we langzaam 
maar zeker steeds meer een zielsgeïnspireerde persoonlijk-
heid worden en onze individuele verlangens vervangen 
door dienstbaarheid, wat de natuurlijke staat van de ziel is. 
Afbeelding 1a en 1b geven dit proces van indaling en 

Afbeelding 1a. Ziel en persoonlijkheid verbonden door de antahkarana.

Afbeelding 1b. Synthese tussen ziel en persoonlijkheid.
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synthese mooi weer. Als de twee driehoeken van ziel en 
persoonlijkheid door middel van consistente studie, 
meditatie en dienstbaarheid via de antahkarana in elkaar 
schuiven (1a) vormen ze de zespuntige ster van de 
zielsgeïnspireerde persoonlijkheid (1b). Deze samensmelting 
zal in het 2160-jarige Aquariustijdperk (2117-4277) 
plaatsvinden onder het gesternte van de zevende Straal en 
de planetaire Heersers van Waterman/Aquarius: Saturnus, 
Uranus en Jupiter.

De tussen- en buitenplaneten
Deze drie planeten verdienen dan ook onze speciale 
aandacht, naast de buitenplaneten Neptunus en Pluto. Deze 
staan net als Uranus jarenlang in hetzelfde teken en hebben 
een belangrijke invloed op de eindfase van het Stadium van 
de Voorloper tot aan 2025. Jupiter en Saturnus noem ik de 
tussenplaneten. Die doen er respectievelijk 12 en 28-29 jaar 
over om de ronde te maken rondom de zon, gezien vanuit de 
aarde. Uranus, Neptunus en Pluto zijn de buitenplaneten die 
er respectievelijk circa 84, 165 en 246 jaar over doen. 
Daarmee staan ze gemiddeld 7, 14 en 21 jaar in hetzelfde 
teken. Momenteel staat Uranus in Stier (2019-2026), 
Neptunus in Vissen (2012-2026) en Pluto in Steenbok 
(2008-2024). Rond het illustere jaar 2025 wisselen deze drie 
planeten dus van teken. En in de laatste fase van hun verblijf 
in een teken is hun invloed het grootst.

2020-2025
Als we kijken naar de periode 2020-2025, die volgens mij 
aardig te vergelijken is met 1940-1945, dan spelen de 
volgende plaatsingen van en aspecten tussen deze vijf 
planeten een belangrijke rol. 

Zo werkt Pluto met haar transit door Steenbok (sinds 2008) 
aan de transformatie van systemen, structuren en 
autoriteiten. Pluto wordt in de Tijdloze Wijsheid de 
‘weldadige vernietiger’ genoemd, omdat hij vastgelopen en 
uitgewerkte vormen vernietigt om het Bewustzijn eruit te 
bevrijden en nieuwe, beter passende vormen geboren te 
kunnen laten worden. Steenbok staat onder andere voor 

Pluto.

Pluto-Saturnus conjunctie.
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autoriteit, systemen en structuren. Die worden door Pluto 
nu dus vernietigd en getransformeerd. 

Dit proces escaleerde met de conjunctie tussen Pluto en 
Saturnus op 12 januari 2020, bijna exact samenvallend met 
de aankondiging van het coronavirus. Saturnus is de 
heerser van Steenbok wat die conjunctie extra krachtig 
maakte. De exacte samenstand van deze planeten was een 
zeldzame gebeurtenis die voor het laatst in 1518 plaatsvond 
en toen de Reformatie inluidde. De conjunctie van januari 
2020 kan daarom gezien worden als de inluiding van een 
volgende Reformatie op een hoger niveau van de spiraal. 
Waar in 1518 de katholieke heersers werden uitgedaagd 
door Luther die de kerk splitste en het protestantisme deed 
ontstaan, is nu een splitsing tot stand gebracht tussen de 
volgers van het narratief (ook als een soort ‘religie’ te 
beschouwen) en degenen die dat doorzien.

Deze aan het begin van 2020 ingezette escalatie van het 
transformatieproces werd verder ingeslepen door de 
drievoudige conjunctie tussen Jupiter en Pluto in Steenbok 
tussen april en november 2020. De bezegeling hiervan 
kwam kort daarna op 21 december 2020 met de belangrijke 
conjunctie tussen Jupiter en Saturnus op 0 graden 

Waterman, beide dus net uit Steenbok komend. Dit gaf een 
sterke stimulans aan de uitbreiding van het Bewustzijn 
(Jupiter) rondom de opgelegde restricties door de 
autoriteiten en het huidige systeem (Saturnus) in het teken 
van groepsbewustzijn (Waterman). Niet gek dus dat 2020 
nogal een heftig transformatiejaar was en de periode 
2020-2025 inluidde. 

Dit kreeg een stevige voortgang in 2021 waarin een 
drievoudig vierkant plaatsvond tussen Saturnus en Uranus. 
Een vierkant is een hard aspect waarin twee planeten op  
90 graden van elkaar staan en strijd, weerstand en conflict 
brengen. In dit geval tussen bestaande structuren en 
restricties (Saturnus) en rebellie, revolutie en plotselinge 
veranderingen (Uranus). Of, in het kort, de strijd tussen 
oud/status quo en nieuw/transformatie. Met Saturnus in het 
groepsteken van de nieuwe tijd (Waterman) en Uranus in de 
koppige Stier die gaat over materie, geld, verlangen maar 
ook verlichting! 

De diepgaande inwerking van dit vierkant gaat tot eind 
2022 (nu dus) door. We hebben in dit jaar enerzijds wat 
verlichting gezien op het coronafront, maar hiervoor in de 
plaats is de proxy-oorlog tussen de VS en Rusland gekomen 
waarin Europa zich zeer onverstandig laat meeslepen, met 
alle gevolgen van dien met de energiecrisis vooralsnog als 
het meest in het oog springend. Het jaar 2022 is mijns 
inziens te vergelijken met 1942 waarin de Tweede Wereld-
oorlog een beslissende wending kreeg met de toetreding 
van de VS na Pearl Harbor in december 1941, en de door de 
Russen gewonnen Slag om Stalingrad eind 1942, begin 1943. 
Daarmee verklaarde de Meesters de oorlog voor gewonnen. 
Maar de heftigste jaren volgden nog. In februari 2022 is de 
proxy-oorlog tussen de VS en Rusland gestart, die op het 
moment van schrijven nog volop bezig is. Gedurende dit 
jaar groeiden ook de spanningen tussen de VS en China. 
Voor het eerst kreeg de mensheid weer te maken met een 
serieuze nucleaire dreiging en daarmee een reële kans tot 
vernietiging. Mocht dit zover komen, dan zal dat nodig zijn 
om nieuwe vormen geboren te kunnen laten worden waar 
het Bewustzijn zich beter in kan ontwikkelen. De evolutie 
van het Bewustzijn zal, linksom of rechtsom, doorgaan. Dat 
is de betekenis van het leven en dus een noodzakelijkheid.

De komende jaren
Als we dit vooralsnog overleven (en dat denk ik wel), wat 
staat ons dan gezien vanuit astrologisch perspectief te 
wachten in 2023, 2024 en 2025?

De Pluto-Saturnus-Jupiter-conjunctie van 2020.

Saturnus-Uranus vierkant
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In 2023 zijn er weinig aspecten tussen de vijf hier 
behandelde planeten. Alleen in augustus is er een ruim 
sextiel tussen Neptunus en Pluto. Met dit harmonische 
aspect stimuleert Pluto de spirituele kracht van Neptunus. 
Dit kan leiden tot een gevoel van meer eenheid met onszelf 
en met de kosmos, een goede zaak dus! Neptunus zal in 
Vissen nog tot 2026 de spirituele ontwikkeling van de 
mensheid blijven stimuleren. Dit is de spirituele planeet 
maar ook de planeet van dromen, illusies en misleiding. En 
Vissen is het laatste teken van de dierenriem, het teken van 
de wereldredder, de Christus. 

In april 2022 stond Neptunus conjunct met Jupiter, beide 
heersers dus samen in hun thuisteken Vissen. In november 
2022 kwamen beide planeten ook dichtbij elkaar. Jupiter als 
de planeet van Bewustzijnsuitbreiding schoot hiermee 
Neptunus te hulp om een stevige impuls te geven aan de 
grootschalige misleiding die plaatsvindt, de niet-spirituelen 
c.q. materialisten van deze wereld daarin verder onder-
dompelend, maar de spirituelen verder de ogen openend 
voor wat er plaatsvindt. Dat kan pijn doen (bij mij wel in 
ieder geval), want het licht wordt steeds feller. De duisternis 
is vol in het licht gekomen voor degenen die het willen en 
kunnen zien. En deze laatste groep is, zij het langzaam, aan 
het groeien. Het niet weten wordt langzaam maar zeker 
vervangen door weten bij steeds meer mensen. Dat is wat 

Jupiter en Neptunus samen in Vissen stimuleren, hetgeen in 
2023 nog zal doorwerken. Dit is dus goed nieuws, maar de 
duisternis vecht terug en zal dit doen tot de dood erop volgt.
 
Zo zal Pluto in Steenbok in 2023 en 2024 zijn gewelddadige 
vernietiging van verstarde structuren blijven doorzetten en 
zal Uranus het financiële systeem verder ontmantelen en 
transformeren (ten goede of ten kwade). Saturnus wisselt in 
maart 2023 van teken, van Waterman naar Vissen en zal in 
dit teken van de wereldredder en laatste teken van de 
dierenriem, de mensheid met haar neus verder op haar 
karma drukken. Tot slot zal Jupiter in de eerste helft van 
2023 in Ram het Bewustzijn een nieuwe impuls geven en dit 
in de tweede helft van het jaar in Stier verder materialiseren 
dan wel verlichten.

In 2024 zal op 20 april een conjunctie plaatsvinden tussen 
Jupiter en Uranus in Stier. De welwillende planeet die 
uitbreiding van Bewustzijn stimuleert (Jupiter) voegt zich 
dan bij de rebelse, revolutionaire, eigengereide planeet van 
plotselinge gebeurtenissen (Uranus) in het teken van 
materie, geld, verlangen en verlichting (Stier). Hopelijk 
bevruchten deze twee op verandering gerichte planeten  
het Bewustzijn verder en geven ze een versnelling aan de 
verspreiding van Licht, ofwel intelligent en intuïtief inzicht 
in de werkelijkheid zoals die ís, en bevrijden ze een groter 
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deel van de mensheid van de begoocheling en illusies 
waarin zij ondergedompeld is. 

Uranus staat de komende jaren nog in Stier en zal de 
financiële crisis die er allang is verder verdiepen en laten 
escaleren. Uranus stond ook in Stier tussen 1936 en 1942.  
De start van de grote financiële crisis had toen al 
plaatsgevonden in het begin van de jaren ’30, maar deze 
werd verhevigd op weg naar en tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Nu is de financiële crisis eveneens al eerder 
gestart, met de entree van Uranus in Stier in 2008. De 
verdere verdieping vindt nu plaats, met een te verwachten 
totale omwenteling in de komende jaren. Het wordt nu zeer 
zichtbaar dat er wordt toegewerkt naar de instorting van het 
huidige geldsysteem en dat cash geld en het girale bankgeld 
vervangen gaat worden door de Central Banking Digital 
Currency (CBDC). Op de implicaties hiervan ga ik misschien 
nog eens in bij een volgend artikel.
Daarnaast blijft Pluto zijn ‘weldadig vernietigende’ werk in 
Steenbok tot eind 2024 doen, waarbij hij gedurende 2024 
enkele maanden Waterman ingaat om daarna weer even in 
Steenbok terug te keren, alvorens zich in december van dat 
jaar voor een jaar of 20 in Waterman onder te dompelen. 
Daar zal de vernietiger vooral groepsgericht werken en 
hopelijk de huidige ontwikkeling naar transhumanisme 
weer snel teniet doen, de erkenning van de ziel als onze 
menselijke essentie bewerkstelligen en dienstbaarheid aan 

de mensheid stimuleren. Tenzij de balans van Waterman 
naar de negatieve kant doorslaat en de nadruk versterkt op 
een koude rationele transhumane maatschappij die bestuurd 
wordt door kunstmatige intelligentie en robotten, waarin  
de mens als ‘overbodig’ en zijn emoties als ‘lastig’ worden 
gezien, zoals een van de adviseurs van het WEF, Yuval 
Harari, letterlijk stelt.

Er staan ons nog enkele pittige jaren te wachten tot de 
Hiërarchie in groten getale samenkomt op 12 mei 2025 met 
de Volle Maan in het zonneteken Stier. Meer hierover is te 
lezen in mijn artikel in het afgelopen novembernummer. 
Hopelijk geven bovengenoemde planeten en hun onderlinge 
aspecten een goede voedingsbodem voor een positieve 
beslissing van de Hiërarchie inzake hun naar buiten  
treden, onder aanvoering van de Christus, het grote hart 
van Liefde en Wijsheid.
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