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Eric Huysmans is economisch geograaf, bedrijfskundige 

en esotericus. Na een managementcarrière in het bank- en 

bedrijfsleven legt hij zich sinds 1999 toe op bewustzijns-

ontwikkeling in zijn praktijk Sensability. Hij gebruikt daarbij 

ondermeer verbonden ademhaling en zijn kennis van de 

Tijdloze Wijsheid. Vanuit de College of Ageless Wisdom 

organiseert hij lezingen en cursussen en begeleidt hij 

groepsmeditaties. Tijdloze Wijsheid is zijn vierde boek; 

op www.sensability.nl zijn vele 

artikelen te vinden.

OP NAAR 
SPIRITUEEL 

LEIDERSCHAP 
OP AARDE

De Grote Samenkomst van de Spirituele 

Hiërarchie is achter de rug. Shamballa heeft 

weer een directe impact naar de mensheid 

gezonden en de Meesters hebben hun 

beslissing genomen. Gaan zij in de 

komende jaren of decennia naar buiten 

treden waardoor werkelijk spiritueel 

leiderschap op aarde kan ontstaan of niet? 

Welke rol speelt Neptunus hierin en wat kan 

het groepswerk van de discipelen 

hier nog in betekenen? >
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p 12 mei heeft tijdens de Volle Maan in het 

zonneteken Stier het honderdjarige Con-

claaf van de Spirituele Hiërarchie plaatsge-

vonden. Daarin hebben zij een beslissing 

genomen of de Meesters, onder aanvoe-

ring van de Christus of Maitreya, in de komende jaren naar 

buiten zullen gaan treden in het fysieke veld van de aarde. 

Dit zou betekenen dat zij concreet in leiderschapsposities 

terecht zullen gaan komen waarin zij vanuit hun superieure 

overzicht, abstracte denkvermogen, liefde en wijsheid gaan 

werken aan het installeren van juiste menselijke relaties. 

Voor hun beslissing was het van belang of de mensheid in 

voldoende mate erkent dat er een esoterische Wereld van 

Energieën zit achter de uiterlijke vormen, dat de Spirituele 

Hiërarchie bestaat, en dat er een Hoger Plan is. Meester  

Djwhal Khul (DK) heeft honderd jaar geleden zelfs gezegd 

dat “de mensheid deze drie erkenningen zal moeten laten 

zien en het denken en acties erdoor moeten laten beïnvloe-

den om een totale vernietiging van de mensheid te voorko-

men.” (Zie hoofdstuk 21 van mijn boek Tijdloze Wijsheid.)

NIETS IS WAT HET LIJKT
Dit klinkt nogal dreigend en het is niet meteen duidelijk of ‘we’ 

aan deze voorwaarden hebben voldaan. Aan de buitenkant 

lijkt dit niet echt het geval. Maar niets is wat het lijkt en in de 

innerlijke velden is er veel gaande wat zich aan het gezichts-

veld onttrekt. DK had gelukkig ook veel positiefs te melden 

over de ontwikkeling van de mensheid en onze vorderingen 

op het gebied van bewustzijnsontwikkeling. Zo gaf hij ons de 

credits dat we zo “luid invocatief” zijn dat de Hiërarchie daar-

door veel eerder dan gepland dichterbij is kunnen komen en 

dat “bepaalde plannen versneld zijn door de onverwachte 

gereedheid van de mensheid”. Hier bedoelt hij de plannen 

van de planetaire Logos, vertegenwoordigd door Sanat 

Kumara, de Heer van de Wereld die verblijft in Shamballa. 

Hierdoor hebben zowel de Raadskamer van Shamballa als 

de Hiërarchie en de Mensheid – de drie planetaire centra – 

onverwachte stappen voorwaarts kunnen maken die eigen-

lijk pas gepland waren in het Steenboktijdperk, zo’n 2300 

jaar verder in de toekomst. Shamballa heeft bepaalde ex-

tra-planetaire energieën kunnen absorberen en ze voor onze 

planeet kunnen gebruiken. De Hiërarchie is sterk gegroeid, 

zowel numeriek als in bewustzijn, en dit heeft een grote in-

stroom van ingewijden en discipelen gegenereerd alsmede 

O
van Engelenkrachten uit het Deva-rijk. Dit heeft weer geleid 

tot een “groot ontwaken en een majeure spirituele heroriën-

tatie in de menselijke familie”, zo stelde hij in Externalisation 

of the Hierarchy van Alice Bailey.

VOORTZETTING GROEPSMEDITATIEWERK
We zijn inmiddels zo’n honderd jaar verder en het ‘moment 

suprême’ van het Conclaaf is achter de rug. In de achterlig-

gende jaren is veel werk verricht door de discipelen waar-

onder regelmatige groepsmeditaties in Twaalven met iedere 

Nieuwe en Volle Maan. Dit werk van invocatie, evocatie en 

verspreiding van de hoogfrequente energieën van de Mees-

ters, de Christus, Shamballa, de Zonnelogos en de heersen-

de planeten tijdens het maanmoment móet het pad voor de 

Meesters en de Christus voldoende hebben geplaveid om 

de mensheid dichter te kunnen naderen. De ‘invocatieve 

schreeuw’ móet intens en hard genoeg hebben geklon-

ken. Maar het werk van de discipelen is nog niet voltooid. 

De Meesters zijn nog niet in het fysieke veld zichtbaar. Het 

groepswerk dient te worden doorgezet en het pad, c.q. de 

antahkarana of regenboogbrug, dient verder te worden ver-

breed om de nadering door te zetten. In het mei-nummer 

heb ik al gememoreerd dat het veertien jaar duurt voordat 

de Shamballa-impact volledig in het fysieke veld zal zijn ge-

manifesteerd. De verwachting is dan ook dat de Meesters in 

of rond 2039 naar buiten zullen zijn getreden om het nieuwe 

leiderschap op aarde vorm te geven. 

DE ROL VAN NEPTUNUS
Deze verwachting wordt ondersteund door de beweging 

van Neptunus. Deze spirituele planeet is op 30 maart 2025 

Ram binnengegaan en zal tot januari 2026 tussen Ram en 

Vissen heen en weer bewegen, waarna hij tot 2039 in Ram 

zal blijven met wat uitstapjes naar Stier in 2038. In de af-

gelopen passage door Vissen sinds 2011-2012 – de jaren 
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waarin de Mayakalender eindigde; zie mijn eerdere boe-

ken Licht op Bewustzijn en Doorbraak in onze Evolutie, en 

meerdere artikelen op mijn website uit die jaren – is hij bezig 

geweest om met zijn drietand (zie afbeelding 1) de spiritua-

liteit in onze wereld te stimuleren. Dit riep veel tegenkracht 

en weerstand op van de Materialistische krachten die vech-

ten voor behoud van hun macht. Nu hebben we alvast een 

voorproefje van de periode 2026-2039 met de start van een 

nieuwe cyclus in Ram, het eerste teken van de zodiac. In 

die periode kan Neptunus haar spirituele energieën doen 

gelden om een nieuwe frisse samenwerking te starten tus-

sen de Materialistische en Spirituele krachten, óf haar slui-

ers van illusie nog verder over de mensheid uit te storten. 

Want Neptunus staat aan de ene kant voor de uitdrukking 

van het lagere massabewustzijn in de vorm van verwarring, 

misleiding en illusie of glamour. En aan de andere, spirituele, 

kant brengt zij inspiratie door stimulering van het mystieke, 

het visionaire en de intuïtie. Esoterisch gezien wordt hier de 

intuïtie van het Boeddhische veld bedoeld, hetgeen directe 

kennis of zuivere rede, voorbij het mentale vlak, inhoudt (zie 

hoofdstuk 2, Tijdloze Wijsheid). Dit is het uiteindelijke doel 

voor de mensheid, die op weg naar bevrijding in vele incar-

naties flitsen van intuïtie ontvangt. Neptunus’ transit door 

zijn eigen teken Vissen in de afgelopen veertien jaar heeft 

een volledige cyclus door de zodiac van 164 jaar voltooid 

waarin de God van het Water de astrale of emotionele li-

chamen van de mensheid nog eens extra in beroering heeft 

gebracht. Vooral in relatie tot zijn lagere uitdrukking van mis-

leiding en verwarring en het vertroebelen van de wateren, 

waarbij de glamour of begoocheling van de massa intens 

werd geactiveerd door de Materialistische krachten. Maar 

deze ervaringen, vooral tussen 2020 en 2025, hebben 

juist geleid tot meer kennis, begrip en de verwerving van 

wijsheid! Dit alles was een perfecte voorbereiding voor de 

honderdjarige bijeenkomst van de Meesters van Wijsheid 

tijdens het Stier-Wesakfestival in mei dit jaar. 

DE CHRISTUS OF MAITREYA
De Christus, of de Maitreya, is de ‘Meester der Meesters’ 

die aan het hoofd van de Spirituele Hiërarchie staat. Bij het 

inluiden van het Vissentijdperk 2.000 jaar geleden bekleedde 

hij het ambt van de Vissen-avatar. Aangezien de doelen van 

de Vissen-dispensatie niet volledig zijn bereikt, heeft Hij ge-

pland het werk af te maken door opnieuw terug te keren in 

het Watermantijdperk. Zoals veel studenten van de Mysteriën 

weten, is Neptunus een van de namen waaronder de Chris-

tus bekend is en wordt hij ook wel ‘de Verborgen Christus’ 

genoemd. In Esoteric Astrology van Alice Bailey zegt DK: 

“Neptunus is esoterisch bekend als de Inwijder. In bepaalde 

oude formules wordt de grote Leraar van het Westen en de 

huidige wereld-inwijder, Christus, genoemd als Neptunus, 

Die over de oceaan heerst, wiens drietand en astrologisch 

symbool de Drie-eenheid in manifestatie aanduiden en Die 

heerst over het Vissentijdperk.” 

In Bailey’s The Reappearance of the Christ zegt hij: 

“Hij op wie de hele wereld wacht is in alle tradities bekend 

als de Messias, Imam Mahdi, Boeddhisattva of Heer Mait-

reya. Wanneer Neptunus de vurige Ram binnengaat ligt 

daar een herinnering aan Zijn uitspraak: “Ik ben niet geko-

men om vrede te brengen, maar het zwaard.” Het zwaard 

is een symbool van de eerste straal van wilskracht die door 

dit eerste teken Ram stroomt. Het zwaard dat Hij hanteert 

is het zwaard van de Geest of Spirit; het is dat zwaard dat 

een scheiding teweegbrengt tussen ware spiritualiteit en 

gewoontegetrouw materialisme. Het belangrijkste effect 

van Zijn verschijnen zal ongetwijfeld zijn dat in elk land de 

uitwerking van een geest van inclusiviteit zichtbaar wordt – 

een inclusiviteit die door Hem gekanaliseerd of uitgedrukt 

zal worden. Allen die juiste menselijke relaties nastreven, 

zullen zich automatisch tot Hem aangetrokken voelen, of 

ze nu tot een van de grote wereldreligies behoren of niet; 

allen die geen wezenlijk verschil zien tussen de verschillen-

de religies of tussen mensen of naties, zullen zich om Hem 

heen verzamelen; zij die de geest van exclusiviteit en afge-

scheidenheid belichamen, zullen automatisch en evenzeer 

zichtbaar worden – en alle mensen zullen hen herkennen 

voor wie zij werkelijk zijn.”

Op naar spiritueel leiderschap op aarde
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Neptunus’ passage door Ram gedurende de komende 

veertien jaar biedt een ideaal moment voor de terugkeer 

van Heer Maitreya. In de christelijke symboliek staat de 

Christus bekend als het Lam Gods – het lam is een sym-

bool van onschuld voordat het de ram van het teken Ram 

wordt. Deze terugkeer zal zich op zijn minst in de harten van 

de mensheid voltrekken, maar hopelijk ook als een daad-

werkelijke Wederkomst op het fysieke vlak waar “alle ogen 

Hem zullen zien”. Of: “wie oren heeft om te horen, laat die 

horen” – ongeacht de gesproken taal.

DE GESPANNEN WERELDSITUATIE
De lang geplande terugkeer van de Meesters en de Christus 

draagt bij aan de wereldwijde onrust. Vandaar de gespannen 

situatie in de wereld vandaag. Hun sterk verfijnde frequen-

ties staan haaks op de bestaande status quo en dwingen 

de mensheid tot een sprong voorwaarts; in het bijzonder de 

aspiranten, discipelen en ingewijden, die samen de Nieuwe 

Groep van Werelddienaren vormen – de brug tussen de  

Hiërarchie en de Mensheid (zie hoofdstuk 15, Tijdloze Wijs-

heid). De oude krachten van het Materialisme kennen het 

Plan van de Witte Loge heel goed en proberen al eeuwenlang 

de mensheid in het duister te houden, maar ze weten nu dat 

het spel voorbij is. Veel wereldgebeurtenissen zijn de wanho-

pige pogingen van de volgelingen van de Donkere Krachten 

om het verleden te behouden en om te misleiden, manipu-

leren, intimideren, en verwarring en angst te zaaien. Daarom 

is 2025 een belangrijk kantelpunt tussen de precessiecycli 

van Vissen en Waterman, en biedt dit jaar de mensheid de 

gelegenheid om de weg te kiezen die “tussen de twee lijnen 

van kracht leidt”. Hiermee worden de lijnen van Materialisme 

en Totalitarisme aan de ene kant en van Spiritualiteit en ware 

Democratie aan de andere kant bedoeld.

2025 ALS EPICENTRUM VOOR INWIJDING
Al met al is dit jaar 2025 het epicentrum van onze wereld-

wijde initiatie die plaatsvindt over de vijftigjarige periode van 

2000-2050, maar die het meest intensief is in het decenni-

um van 2020-2030, aangezwengeld door de Coronation in 

2020 (zie hoofdstuk 14, Tijdloze Wijsheid). Alles tot nu toe 

was een voorbereiding voor inwijding. Honderdduizenden 

mensen, zo niet meer, werden gestimuleerd om de verbin-

ding met hun eigen kern te verdiepen en zich te bevrijden 

van conditioneringen, ideologieën en polarisatie, zodat ze 

het geluid van hun eigen ziel kunnen horen en erop kun-

nen reageren. Wanneer zij op een stabiele manier kunnen 

reageren op de toon en de innerlijke kennis in de kern van 

hun wezen, kunnen ze dieper luisteren naar de grondtoon 

van de levenskracht die uitstraalt vanuit de kern van het 

planetaire leven. Dit leidt tot een leven dat gebaseerd is op 

hun inherente vrijheid — het enige wat een cultuur van liefde 

werkelijk mogelijk maakt.

Dus, waar je je ook bevond op 12 mei 2025, dit was een 

uitnodiging om stil te staan en af te stemmen op het wereld-

wijde veld. De aspiranten, discipelen en ingewijden hebben 

groepsgewijs gemediteerd en velen zijn samengekomen 

op heilige plekken over de hele planeet als onderdeel van 

een gecoördineerd ritueel. Dit was een belichaamd wereld-

wijd gebed, een wending naar de Bron en een bevestiging 

van de wereld waarvan we in ons hart allemaal weten dat 

die niet alleen mogelijk is, maar dat het ook onze verant-

woordelijkheid is om tot die leven te brengen. Tijdens het 

honderdjarige Conclaaf en de directe Shamballa-impact 

op 12 mei werden buiten-planetaire energieën beschikbaar 

gesteld voor de snelle opkomst van de wereldziel. Dit kan 

worden beschouwd als een enorme overdracht van Licht, 

Liefde en Kracht ter stimulatie van juiste menselijke rela-

ties, én juiste relaties tussen de verschillende natuurrijken 

(mineralen, planten, dieren, mensen en de aarde zelf). Zo-

veel aspecten van ons wereldwijde leven zijn op een kri-

tisch punt gekomen. De milieuschade (níet klimaatcrisis!), 

de technologische singulariteit, de geopolitieke situatie en 

oorlogen, de cultuurstrijd, de spirituele crisis, etcetera. Het 

is allemaal even gespannen als prachtig zoals een geboor-

te kan zijn. Een geboorte van spiritueel leiderschap en een 

nieuwe mensheid!

Edoch, zoals al gesteld, is voortgaand groepswerk 

nodig en aangewezen. Wil je meedoen? 

Meld je dan aan via eric@sensability.nl 

De terugkeer van de 
Christus zal zich op zijn 
minst in de harten van 
de mensheid voltrekken

Op naar spiritueel leiderschap op aarde


